
Welkom in de Nijntjesklas  
 
Uw kleuter is welkom bij juf Tiana Cant en Juf Lies 
Brokke, wij vormen samen een duo waarbij juf Lies 
er enkel op dinsdagochtend is.. 
 
Hier verwelkomen we de peuters die voor het eerst 
naar school komen. 
 
We geven de kindjes de tijd om te wennen aan onze 
klas en de school. Welbevinden (zich goed voelen in 

de klas) is ons belangrijkste doel. Dit willen we bereiken door de kindjes een warm 
nest met een vaste structuur aan te bieden waar klassikale 
momentjes zich afwisselen met verzorgingsmomenten en 
(begeleide) activiteiten in de verschillende hoeken van onze 
klas.  
 
Aan de hand van thema’s doen we al spelend heel wat 
ontdekkingen. We worden zelfstandiger, breiden onze taal uit, 
exploreren en experimenteren met het aangeboden materiaal. 

 
Wist je dat? 

• Nijntje onze klaspop is. We maken haar ’s ochtends samen 
wakker en stoppen haar voor we naar huis gaan weer in 
bed. 

 
 

• We een zandtafel en ontdektafel in onze klas hebben. 

• We, net zoals de andere kleuterklassen, over een buitenterras 
aan onze klas beschikken. Hier verwelkomen we de peuters ’s 
ochtends. Ook doorheen de dag mogen we hier spelen en fietsen. 
 
 

• We 2 keer per week gaan sporten bij meester Bert. Spelen met ballen, klimmen 
en klauteren op een parcours, … onze peuters zijn grote fan. 

• We veel mogen experimenteren met allerlei 
materialen. We zijn dus soms wel eens vuil of wat 
nat als we naar huis komen. 

• Er heel wat geknuffeld wordt in onze klas! Peuters 
hebben echt nog nood aan deze momentjes van 
individuele aandacht. 

• We elke dag tijdens het leeskwartier voorlezen. Een 
heerlijk moment om tot rust te komen.  


