
Welkom in het 1ste leerjaar 
 

Het 1ste leerjaar is een spannend jaar.  

Je kind trekt de deur van de kleuterklassen achter zich dicht.  

Dit is voor de kinderen, maar ook voor de ouders, een grote stap.  

Samen met de juf leren de kinderen van de monsterklas lezen,  

rekenen, schrijven en nog zoveel meer.  

Lezen 

Mol en beer helpen de kinderen dagelijks bij het lezen. Dat 

gaat in zo’n rap tempo, dat je als ouder bijna niet kunt 

geloven hoe snel de leesontwikkeling van je kind gaat. 

Wekelijks leren de kinderen wel een 3-tal letters.  Rond 

februari zijn alle letters gekend en kunnen de kinderen 

echt beginnen met boekjes lezen. Dan starten we ook het 

wekelijks niveaulezen op.  

Schrijven 

Het leren schrijven wordt direct gekoppeld aan het leren lezen. 

We gebruiken hiervoor de methode ‘Luna’. Bij elke leesletter, 

leren we dus ook direct de bijhorende schrijfletter. In het begin 

van het schooljaar gaat er veel aandacht naar de juiste 

pengreep en zithouding. 

Rekenen 

We verkennen de 4 domeinen van wiskunde:  

Getallenkennis: We leren de getallenlijn tot 20 kennen.  

Begrippen ( +, -, =, ≠,  >, <) worden ingeoefend.  

We oefenen ook veel op het splitsen van getallen tot 10.  

Dit om vlot rekensommen tot 20 te kunnen maken.  

Bewerkingen: We maken optellingen en aftrekkingen tot 20.  

Pas in het laatste trimester komen de brug-oefeningen aan de beurt.  

Metend rekenen: De termen kilo, meter en liter worden 

aangeleerd. We oefenen op speelse wijze met betalen van 

bedragen met max. 20 euro en/of 20 cent. En op het einde 

van het schooljaar kunnen we de klok tot op het uur en het 

half uur aflezen.  

Meetkunde: Bij meetkunde is vooral het ruimtebegrip 

belangrijk. (voor, in, boven, links, rechts,…) We leren ook 

verschillende meetkundige figuren benoemen. (vierkant, 

rechthoek, driehoek en cirkel) 



Godsdienst 

Dit schooljaar komen er veel Jezusverhalen aan bod. Ze leren Jezus kennen als een 

voorbeeld voor de mensen. Volgens de christelijke traditie zijn er in het eerste 

leerjaar kinderen die hun communie doen. De voorbereidingen hiervoor starten in 

maart, zodat we voldoende tijd hebben om ons voor te bereiden op deze 

spannende dag.  

Wero 

In de lesjes wereldoriëntatie verkennen we ons zelf, elkaar, onze leefwereld,…  

Hieraan worden soms ook uitstappen gekoppeld. (boswandelingen, bezoek van een 

dierenpark,…) 

Muzo 

Regelmatig krijgen de kinderen ook de kans om zich creatief te uiten. Dit gebeurt 

in de lessen drama, muziek, beeld (knutselen),…  

We gaan ook cultuur opsnuiven en bezoeken een toneelvoorstelling. 

Hoekenwerk 

Tijdens hoekenwerken wordt vooral ingezet op samenwerken en spelend leren. De 

gekende leerstof wordt hier vaak op speelse wijze ingeoefend.  

Beweging 

Stilzitten is vaak nog een hele opgave voor onze beweeglijke 1ste klassers. Daarom 

wisselen we de lessen af met voldoende bewegingstussendoortjes. Meester Bert 

neemt de kinderen ook 2u per week mee om te turnen. Om de 2 weken staat er 

ook nog zwemles op de planning. 

 

Wil je graag nog meer weten over de klas? Kom gerust even langs of stuur een 

mailtje naar juf Gwendolien (stgw@kabawano.be) . 
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