
Welkom in het 6e leerjaar! 

Kenmerkend voor onze klasgroep:  
 

Leren leren : 
Het 6e leerjaar is het laatste stukje in de basisschool. De kinderen worden 

dit schooljaar helemaal klaargestoomd voor het nieuwe hoofdstuk in hun 

leven namelijk, het secundair onderwijs. We gaan dan ook aan de slag met 

verschillende manieren van leren: Hoe pak ik grote hoeveelheden aan?, 

Welke leerstrategie past het best bij mij?...  

 

Rekenen : 
Dit jaar gaan we vooral over tot de herhaling en verdieping van 

reeds geziene leerstof. Hiervoor werken we in niveaugroep aan de 

hand van het 4 sporen-beleid. 

 

Nederlands:  
Door gebruik te maken van een leerwerkschrift kan er natuurlijker 
ingezet worden op de lees- en schrijf strategieën.  

Zo zeten we bewust in op de ontwikkeling van de taalvaardigheid en de taalkennis bij de 
leerlingen.  
De taal- en spellingweters helpen de leerlingen expliciete 
taalkennis en vaardigheden te onthouden. En er wordt in de 3e 
graad ook meer ingezet op zelfevaluatie. 

 

Frans : 
In het 6e leerjaar gaan we verder met het ontdekken van de Franse 

taal. De woordpakketten worden uitgebreider, dus korte 

herhalingsmomenten tussendoor zijn essentieel!  

 

Wereldoriëntatie : 
De lessen worden gegeven aan de hand van verschillende 

themaboekjes. Typisch aan het 6e leerjaar zijn de thema’s: op 

stap naar het secundair onderwijs en seksuele opvoeding. 

Daarnaast gaan we dieper in op de actualiteit en ontpoppen we 

ons tot echte wetenschappers. We proberen ook uitstappen te 

organiseren binnen de thema’s:   

EHBO-opleiding, PEP-dagen, De Olijf… 

 

Zeeklassen : 

Om de twee jaar gaan we samen met het vijfde leerjaar een 

week op zeeklassen. Daar werken we aan verbondenheid en 

ontdekken we samen de geheimen van de zee. Echt iets om 

naar uit te kijken! 


