
Welkom in het 3de leerjaar! 
 

We behoren niet meer tot de jongsten van de lagere school, we vinden onszelf al 

echte juffrouwtjes en mijnheertjes, maar we genieten toch nog van een veilige 

klasomgeving waarin we kunnen leren en ontdekken. 

En wat leren we dan zoal in het 3de leerjaar? 

Wiskunde 
We krijgen een serieuze hoeveelheid wiskunde achter de kiezen.  We maken kennis 

met de getallen tot 1000 en oefenen alle bewerkingen : optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. 

Een vlotte automatisatie van de maal- en deeltafels is superbelangrijk! 

We gaan o.a. aan de slag met breuken, lengte-, gewichts- en inhoudsmaten, 

temperatuur, de kalender, de analoge klok tot op 1 minuut, figuren, hoeken en 

lijnen. 

En uiteraard leren we cijferen in het 3de leerjaar : een onderdeel dat doorgaans fel 

gesmaakt wordt! 

Taal 
We werken telkens een aantal weken rond een bepaald thema.  De nadruk ligt op 

begrijpend lezen, taalvaardigheid en taaldenken (bv. lidwoorden, zelfstandige 

naamwoorden, alfabet,…). 

Het blijft van belang om veel te lezen, ook thuis.  In de klas doen we dit o.a. 

tijdens het kwartierlezen en AVI-lezen in groepjes. 

De spellingregels die we in het 2de leerjaar oefenden, worden verder uitgediept via 

oefeningen en dictees. 

Wero 
We ontdekken de wereld rondom ons via een aantal thema’s.   

Vanaf het 3de leerjaar wordt het ook de eerste stappen gezet om te leren leren als 

echte studenten.  Dit vak leent zich daar bij uitstek toe. 

 

De rest van de schooldagen vullen we met godsdienst, muzische activiteiten, 

contractwerk, turnen en zwemmen om de 14 dagen. 

 

Het 3de leerjaar is spannend en leerrijk!  Binnen de klas vinden we het belangrijk 

dat elk kind het gevoel heeft dat het mag zijn wie het is. 


